
Van harte	welkom	op	onze		
ZOMERZANGAVOND	

Interkerkelijk	Koor	Nieuwpoort-Langerak	
o.l.v.	Peter	Burger	

	
Vanavond	werken	mee:	
Hendrik	van	Veen	-	orgel	

Hugo	van	der	Meij	–	piano	en	synthesizer	



	

Hartelijk	welkom	bij	
ons	volgende	concert:	
	
D.V.	zaterdag	11	oktober	2019	
In	de	Grote	Kerk	van	Gorinchem	
	
We	zingen	samen	met	Fiducia	uit	Ede	
HET	NIEUW	JERUZALEM	
o.l.v.	Peter	Burger	
	
Met	medewerking	van:	
André	van	Vliet		
Arjan	en	Edith	Post	
Elsemarieke	den	Hartogh	
Johan	Bredewout	
	
Meer	informatie	is	op	onze	website	te	vinden:	
www.ikknieuwpoort-langerak.nl	



Ik	zal	er	zijn 	- 	 	Kinga	Ban	en	Adrian	Roest	



Hoe	wonderlijk	mooi	is	Uw	eeuwige	Naam.		
Verborgen	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.	
Waar	ik	ben,	bent	U:	wat	een	kostbaar	geheim.	
Uw	naam	is:	“Ik	ben”	en	“Ik	zal	er	zijn”.		
	
Een	boog	in	de	wolken	als	teken	van	trouw,	
staat	boven	mijn	leven,	zegt:	“Ik	ben	bij	jou!”	
In	tijden	van	vreugde,	maar	ook	van	verdriet,	
ben	ik	bij	U	veilig,	U	die	mij	ziet.	



De	toekomst	is	zeker,	ja	eindeloos	goed.	
Als	ik	eens	moet	sterven,	als	ik	U	ontmoet:		
dan	droogt	u	mijn	tranen,	U	noemt	zelfs	mijn	naam.		
U	blijft	bij	mij	Jezus,	laat	mij	niet	gaan.		
	
Refrein:	
“Ik	ben	die	Ik	ben”	is	Uw	eeuwige	Naam.		
Onnoembaar	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.		
Hoe	adembenemend,	ontroerend	dichtbij:	
Uw	Naam	is:	“Ik	ben”	en	“Ik	zal	er	zijn”.		



O	Naam	aller	namen,	aan	U	alle	eer.		
Niets	kan	mij	ooit	scheiden	van	Jezus	mijn	Heer:		
Geen	dood	en	geen	leven,	geen	moeite	of	pijn.		
Ik	zal	eeuwig	zingen,	dicht	bij	U	zijn.	
	
Refrein:	
“Ik	ben	die	Ik	ben”	is	Uw	eeuwige	Naam.		
Onnoembaar	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.		
Hoe	adembenemend,	ontroerend	dichtbij:	
Uw	Naam	is:	“Ik	ben”	en	“Ik	zal	er	zijn”.	



Opening	door	de	voorzitter	Louiza	van	den	Berg	



Samenzang	
Samenzang	
	
	
Samen	in	de	naam	van	Jezus	
heffen	wij	een	loflied	aan,	
want	de	Geest	spreekt	alle	talen	
en	doet	ons	elkaar	verstaan.	
Samen	bidden,	samen	zoeken	
naar	het	plan	van	onze	Heer.	
Samen	zingen	en	getuigen,	
samen	leven	tot	zijn	eer.	



Heel	de	wereld	moet	het	weten	
dat	God	niet	veranderd	is.	
En	zijn	liefde	als	een	lichtstraal	
doordringt	in	de	duisternis.	
't	Werk	van	God	is	niet	te	keren	
omdat	Hij	er	over	waakt,	
en	de	Geest	doorbreekt	de	grenzen	
die	door	mensen	zijn	gemaakt.	



Prijst	de	Heer,	de	weg	is	open	
naar	de	Vader,	naar	elkaar.	
Jezus	Christus,	Triomfator,	
mijn	Verlosser,	Middelaar.	
Vader,	met	geheven	handen	
breng	ik	U	mijn	dank	en	eer.	
't	Is	Uw	Geest	die	mij	doet	zeggen:	
Jezus	Christus	is	de	Heer!	



Muzikaal	intermezzo	door	
Hendrik	van	Veen	en	Hugo	van	der	Meij	
	
•  I	believe	in	you	
•  The	Rose	



Redeemer	of	my	heart 	 	Muziek:	J.M.	Martin	
Verlosser	van	mijn	hart 	 	Tekst:	Paul	Williams	
(psalm	139)	
	
	
	



Search	me,	Lord,	and	know	me,	Redeemer	of	my	heart.	
Search	me,	know	me,	reveal	my	inmost	part.	
Cover	me	with	mercy,	Lord,	hold	me	in	your	arms.	
Wash	me	in	Your	grace,	o	Lord,	Redeemer	of	my	heart.	
	
Doorgrond	mij,	Heer,	en	ken	mij,	Verlosser	van	mijn	hart.	
Doorgrond	mij,	ken	mij,	beproef	mijn	binnenste.	
Bedek	mij	met	uw	genade,	Heer,	houd	mij	in	uw	armen.	
Was	mij	in	Uw	genade,	o	Heer,	Verlosser	van	mijn	hart.	
	



When	I	rise	to	greet	the	morning,		
Lord,	I	find	you	there.	
When	I	call	in	the	night,	You	are	with	me.	
Lord,	You	hear	my	prayer.	
	
Wanneer	ik	opsta	om	de	morgen	te	begroeten,		
Heer,	dan	vind	ik	U	daar.	
Wanneer	ik	roep	in	de	nacht,	dan	bent	U	bij	mij.	
Heer,	U	hoort	mijn	gebed.	
	



When	I	turn	my	heart	from	heaven,		
when	I	fall	and	go	astray,	
like	a	shepherd,	Lord,	You	find	me.	
You	lead	me	back	into	the	Way.	
	
Wanneer	ik	mijn	hart	afwend	van	de	hemel,		
wanneer	ik	val	en	verdwaal,	
dan	zult	U	als	een	herder	mij	vinden,	Heer.	
U	leidt	mij	terug	naar	de	Weg.	
	



Search	me,	Lord,	and	know	my	heart	today.	
Cleanse	me,	Lord,	and	teach	me	to	o	teach	me,	Lord.	
	
Doorgrond	mij,	Heer,	en	ken	mijn	hart	vandaag.	
Reinig	mij,	Heer,	en	leer	mij	te	gehoorzamen.	
	



Search	me,	Lord,	and	know	me,	Redeemer	of	my	heart.	
Search	me,	know	me,	reveal	my	inmost	part.	
Cover	me	with	mercy,	Lord,	hold	me	in	your	arms.	
Wash	me	in	Your	grace,	o	Lord,	Redeemer	of	my	heart.	
	
Doorgrond	mij,	Heer,	en	ken	mij,	Verlosser	van	mijn	hart.	
Doorgrond	mij,	ken	mij,	beproef	mijn	binnenste.	
Bedek	mij	met	uw	genade,	Heer,	houd	mij	in	uw	armen.	
Was	mij	in	Uw	genade,	o	Heer,	Verlosser	van	mijn	hart.	
	



Shine	Your	love	on	me,	o	Lord,	Redeemer	of	my	heart.	
Search	me,	Lord,	and	know	me,	Redeemer	of	my	heart.	
	
Verlicht	mij	met	uw	liefde,	o	Heer,	Verlosser	van	mijn	hart.	
Doorgrond	mij,	Heer,	en	ken	mij,	Verlosser	van	mijn	hart.	
		
		



It	Is	Well	with	My	Soul 	 	Philip	P.	Bliss	



When	peace,	like	a	river	attendeth	my	way,	
When	sorrows	like	sea	billows	roll;	
Whatever	my	lot,	thou	hast	taught	me	to	say,		
“It	is	well,	it	is	well	with	my	soul.”	
	
Refrein:		
“It	is	well,	it	is	well	with	my	soul.”	



My	sin	–	o	the	bliss	of	this	glorious	thought,		
My	sin	–	not	in	part	but	the	whole,		
Is	nailed	to	the	cross	and	I	bear	it	no	more,	
Praise	the	Lord,	praise	the	Lord,	O	my	soul!	
	
Refrein:	
“It	is	well,	it	is	well	with	my	soul.”	



And,	Lord,	haste	the	day	when	the	faith	shall	be	sight,	
The	clouds	be	rolled	back	as	a	scroll,	
The	trump	shall	resound	and	the	Lord	shall	descend,	
“Even	so”	–	It	is	well	with	my	soul.	
	
Refrein:	
“It	is	well,	it	is	well	with	my	soul.”	



Samenzang	
	

U	die	mij	geschapen	hebt.	
U	wil	ik	aanbidden	als	mijn	God.	

In	voor-	of	tegenspoed,	
Uw	liefde	doet	mij	zingen..	
U	die	mij	geschapen	hebt,	

U	wil	‘k	danken	hoe	ik	mij	ook	voel.	
En	U	gehoorzaam	zijn.	
Heer,	U	bent	mijn	doel.	



U	bent	mijn	bestemming.	
U	hebt	mij	gemaakt	om	als	Uw	kind	

In	voor-	en	tegenspoed,	
Uw	liefde	uit	te	stralen.	
Dit	is	mijn	bestemming.	

Dienen	met	verstand	en	met	gevoel	
vanuit	gehoorzaamheid.	
Heer,	U	bent	mijn	doel.	



Muzikaal	intermezzo	door	
Hendrik	van	Veen	en	Hugo	van	der	Meij	
	
•  Hallelujah	
•  De	Fabriek	



Every	Valley 	- 	Joseph	M.	Martin	



Ev’ry	valley	shall	be	lifted,		
ev’ry	mountain	be	made	low.		
Ev’ry	valley	shall	be	lifted,		
and	the	crooked	be	made	whole.		
Sound	the	trumpet,	sound	the	trumpet		
for	the	glory	of	the	Lord,	shall	be	revealed.	



Come,	O	come,	Emmanuel,		
and	ransom	captive	Israel.		
That	mourns	in	lowly	exile	here,		
until	the	Son	of	God	appear.	
Rejoice,	give	thanks	and	sing!		
Emmanuel	shall	come	to	thee,	O	Israel	



Ev’ry	valley	shall	be	lifted,		
ev’ry	mountain	be	made	low.		
Ev’ry	valley	shall	be	lifted,		
and	the	crooked	be	made	whole.		
Sound	the	trumpet,	sound	the	trumpet		
for	the	glory	of	the	Lord,	shall	be	revealed.	



Psalm	122 	- 	Marco	den	Toom	



Ik	ben	verblijd,	wanneer	men	mij		
Godvruchtig	opwekt:	“Zie,	wij	staan		
gereed	om	naar	Gods	huis	te	gaan;		
Kom,	ga	en	doe	als	wij!”	
	
Jeruzalem	dat	ik	bemin,	wij	treden	Uwe	poorten	in.		
Daar	staan	onze	voeten.	Jeruzalem	is	wèl	gebouwd.	



Ik	ben	verblijd,	wanneer	men	mij		
Godvruchtig	opwekt:	“Zie,	wij	staan		
gereed	om	naar	Gods	huis	te	gaan;		
Kom,	ga	en	doe	als	wij!”	
	
Dat	vreed’	en	aangename	rust,	
en	milde	zegen	u	verblij’.	
Dat	welvaart	in	uw	vesting	zij,	
in	uw	paleizen	vreugd’	en	lust.	2x	



Om	vriend	en	broed’ren	spreek	ik	nu:	
“De	vrede	zij	en	blijv’	in	u.	
Om	’s	Heeren	huis	in	u	gebouwd,	
zal	ik	het	goede	voor	u	zoeken.	
	
Ik	ben	verblijd,	wanneer	men	mij		
Godvruchtig	opwekt:	“Zie,	wij	staan		
gereed	om	naar	Gods	huis	te	gaan;		
Kom,	ga	en	doe	als	wij!”	



Jeruzalem	dat	ik	bemin,	wij	treden	Uwe	poorten	in.		
Daar	staan	onze	voeten.	Jeruzalem	is	wél	gebouwd.	
	
Ik	ben	verblijd,	wanneer	men	mij		
Godvruchtig	opwekt:	“Zie,	wij	staan		
gereed	om	naar	Gods	huis	te	gaan;		
Kom,	ga	en	doe	als	wij!”	



Uit:	Het	Nieuw	Jeruzalem 	- 	Johan	Bredewout	
“De	wijze	en	de	dwaze	maagden”	



Heer,	hoe	lang	duurt	nog	het	wachten,	
hoeveel	dagen,	hoeveel	nachten,	
blijven	onze	lampen	branden?	
Ons	geloof	dreigt	te	verzanden,	
in	de	zeeën	van	de	tijd.	



Heer,	hoe	klinken	onze	zangen	
en	gebeden	van	verlangen.	
In	de	lampen	die	nog	schijnen,	
dreigt	de	olie	te	verdwijnen,	
daar	ons	klein	geloof	bezwijkt	



Heer,	leer	ons	gelovig	wachten,	
maak	ons	waakzaam	in	de	nachten.	
Voed	met	olie	ons	vertrouwen,	
moedig	op	Uw	woord	te	bouwen,	
op	Uw	komst	geheel	bereid.	



Eenmaal	klinken	de	trompetten,	
en	verdwijnen	aardse	wetten.	
Als	de	bruidstoet	zal	verschijnen,	
en	de	Heer	met	al	de	zijnen,	
in	de	feestzaal	binnen	schrijdt.	



Samenzang:	
	
Wij	wachten	op	U,	Zoon	van	God,	
wil	spoedig	ons	verschijnen.	
Dan	delen	wij	in	‘t	heerlijkst	lot	
en	zal	ons	leed	verdwijnen.	
Wie	U	gelooft,	
verheft	het	hoofd,	
heeft,	Heiland,	hoop	gekregen:	
U	komt	met	rijke	zegen.	



Wij	wachten	op	U,	want	U,	Heer,	
hebt	ons	hart	ingenomen.	
Uw	woord	belooft	ons	telkens	weer,	
dat	spoedig	U	zult	komen.	
Dan	zullen	wij	
U	zo	nabij	
in	‘t	eeuwig	hemelleven	
steeds	lof	en	eer	gaan	geven.	



Wij	wachten	op	U.	U	zegt	Zelf:	
de	tijd	is	haast	gekomen,	
dat	U,	zoals	U	hebt	beloofd,	
vervult	waarvan	wij	dromen.	
U	tegemoet	
in	blijde	stoet!	
U	gaat	zich	aan	ons	tonen,	
wij	zullen	bij	U	wonen.	



Muzikaal	intermezzo	door	
Hendrik	van	Veen	en	Hugo	van	der	Meij	
	
•  My	heart	will	go	on	
•  Windmills	of	your	mind	



I	believe	in	the	sun,	even	when	it’s	not	shining	
I	believe	in	love,	even	when	I	don’t	feel	it.	
I	believe	in	God,	even	when	God	is	silent.	

I	believe 		
muziek	Mark	A.	Miller 	Anonymous	Jewish	Poem	
	



Ik	zocht	mijn	Heer 	- 	J.	Martin	



Waar	eens	de	kribbe	heeft	gestaan	en		
herders	haastig	heen	zijn	gegaan,		
daar	zocht	ik	Hem,	maar	vond	Hem	niet,		
omdat	Hij	de	stal	verliet.	



Waar	eens	de	tempel	heeft	gestaan		
en	hij	als	Leraar	voor	is	gegaan,		
daar	zocht	ik	Hem,	maar	vond	Hem	niet,		
omdat	Hij	het	plein	verliet.	



Waar	eens	de	kruispaal	heeft	gestaan,		
waar	Hij	aan	hing	met	schuld	belaan,		
daar	zocht	ik	Hem,	maar	vond	Hem	niet,		
verblind	door	mijn	verdriet.	



Nu	is	die	heuvel	Golgotha		
de	plaats	waar	ik	verbijsterd	sta.		
De	Man,	Die	hier	Zijn	leven	gaf,	is	reeds	begraven,		
maar	leeg	is	gevonden	Zijn	graf.	



Waar	eens	Zijn	grafsteen	heeft	gestaan,		
daar	kondigt	hij	het	Leven	aan.		
Ik	zocht	mijn	Heer,	maar	vond	Hem	niet,	hallelujah,	
omdat	Hij	de	dood	verliet!	Hallelujah!	



Samenzang:	
	
Op	bergen	en	in	dalen	
en	overal	is	God!	
Waar	wij	ook	immer	dwalen	
of	toeven,	daar	is	God!	
Waar	mijn	gedachten	zweven,	
of	stijgen	daar	is	God!	
Omlaag	en	hoog	verheven,	
ja,	overal	is	God!	



Zijn	trouwe	Vaderogen	
zien	alles	van	nabij!	
Wie	steunt	op	zijn	vermogen,	
die	dekt	en	zegent	Hij!	
Hij	hoort	de	jonge	raven,	
bekleedt	met	gras	het	dal,	
heeft	voor	elk	schepsel	gaven,	
ja,	zorgt	voor	't	gans	heelal!	



Sluiting	



Koor-	en	Samenzang	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn 		
(Liedboek	416)	



Koor:	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn,	
jou	nabij	op	al	je	wegen	
met	Zijn	raad	en	troost	en	zegen.	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn.	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn,	
bij	gevaar,	in	bange	tijden,	
over	jou	Zijn	vleugels	spreiden.	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn.	



Koor-	en	samenzang:	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn,	
in	Zijn	liefde	je	bewaren,	
in	de	dood	je	leven	sparen.	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn.	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn,	
tot	wij	weer	elkaar	ontmoeten,	
in	Zijn	naam	elkaar	begroeten.	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn!	



Dank	voor	uw	komst.	
	

Namens	het	koor	en	de	dirigent		
wensen	we	u	een	heel	fijne	vakantie	toe.	

	

Heeft	u	zin	om	eens	mee	te	zingen?	
De	repetities	starten	op	D.V.	2	september	2019	
In	de	Koningskerk	–	Julianastraat	88	–	Langerak.	

Van	harte	welkom!	
	

www.ikknieuwpoort-langerak.nl	
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